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Pelgrimage naar Lourdes 

Je leven weer oppakken 
na een tijd in detentie 

 



Waarom meedoen? 
 

Stichting Solvere4u organiseert zingevende pelgrimages voor mensen die 

een tijd gedetineerd waren.  

Gevangenschap laat bij veel mensen sporen na. Misschien ook bij jou. 
Verder kan alles wat tot die detentie heeft geleid een rol blijven spelen in 
jouw leven tot op vandaag. Deze pelgrimage naar Lourdes wil een bijdrage 
leveren aan het proces van verwerking van je eigen verleden. 
 
Lourdes is een plek die veel pelgrims beschrijven als de plaats waar de hemel 
de aarde raakt. Dat is zeker zo als je dat met lotgenoten beleeft. Zij begrijpen 
wat je hebt meegemaakt.  
 
Het kleine plaatsje Lourdes, aan de voet van de Franse Pyreneeën, zowat 
tegen Spanje aan, voelt voor veel mensen als een hartelijke, liefdevolle 
omgeving. Deze bijzondere ontmoetingsplek nodigt uit om met elkaar in 
gesprek te gaan, te lachen en te huilen, na te denken en te bidden voor wie 
kan en wil. 
 
Deze reis kan ook voor jou een onvergetelijke ervaring worden. 
Vele pelgrims gingen je voor, uit alle landen van de wereld. 
 

 



Voor wie? 
 

De pelgrimages van Solvere4u zijn bestemd voor mensen met een 

detentieverleden. Je bent van harte welkom. Er is professionele 

begeleiding aanwezig. 

We hebben wel een aantal uitgangspunten: 
• We vragen van jou een open blik ten aanzien van het christelijk 

geloof. Je hoeft niet persé gelovig te zijn om mee te gaan. 
• Je bent je er van bewust dat je met mensen gaat die ook een 

justitieel verleden hebben. 
• Je hebt geen verslavingsproblematiek. 
• Je kunt tegen een stootje, voelt je verantwoordelijk voor wat je 

doet. 
• Je wilt over je verleden, heden en toekomst nadenken. 
• Je hebt begrip voor de slachtoffers van je daden. 
• Je hebt geen openstaande zaken. 
• Je beschikt over een geldig ID en mag naar het buitenland 

reizen. 
• Je spreekt Nederlands. 
• Je doet mee aan het programma van de groep. Het is dus geen 

goedkope vakantieweek. 
 
 

Programma  
 
De pelgrimage duurt een week. Er zijn vele bijzondere momenten. 
We delen bijeenkomsten met andere pelgrims maar we vieren en 
praten ook met elkaar als groep. 
 
Via onze Nieuwsbrieven en de website word je tijdig over alles 
geïnformeerd. 

  



Geestelijke begeleiding  
 
Tijdens deze pelgrimage word je persoonlijk begeleid.  
Er wordt naar jouw verhaal geluisterd, naar je verlangens en naar 
wat je leven zin geeft.  
 
De begeleiders helpen ook om 
binnen de groep ervaringen van 
verlies, boosheid en teleurstelling te 
delen en samen na te denken over 
een nieuwe toekomst, misschien wel 
over vergeving en verzoening. 
 
De begeleiders zijn ervaren 
gevangenispastores.  
 
 

 
 
 
Eigen bijdrage 
   
We vragen van de deelnemers een eigen bijdrage van € 250.  
We denken graag mee als deze bijdrage voor jou een probleem is.   
 
 

Meer informatie & aanmelden   
 
Heb je belangstelling? Kijk dan verder op onze website: 
 

www.solvere4u.nl 

http://www.solvere4u.nl/

